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Doelgericht leven
door Arie van der Stoep

Heilig leven is doelgericht leven. Doelgericht leven is echt leven. En echt leven is gelukkig leven.

Geluk wordt bepaald door het antwoord op de vraag: ‘Ben je op weg naar het doel van je leven?’ En als

je daarheen op weg bént, ervaar je dit als geluk en heb je het gevoel, dat je echt leeft. Heilig leven is

dus niet: heel erg vroom zijn. Heilig leven is: één zijn met het doel dat je voor ogen staat en toeleven

naar het bereiken ervan.

Voor een christen is dat doel tweeledig: (a) datgene waarvoor je bestemd bent tijdens je leven op

aarde, en (b) de bestemming die je daarna wacht. Dat laatste doel betreft de eeuwigheid.

Waar alles om draait

De vraag die je jezelf kunt stellen, is dus: ‘Ken ik die twee?’ En de tweede vraag: ‘Ben ik daarheen op

weg?’

Als je daarover nadenkt, komt vanzelf een andere vraag boven: ‘Hoe leer ik die twee kennen?’ Een heel

goede vraag natuurlijk. Want die brengt je bij de kern van je leven van vandaag, namelijk bij God. Ken

ik Hem? Daar draait alles om! Want door Hem te kennen, leer ik die twee kennen.

Vraag jezelf dus af: Is Hij het middelpunt van mijn doen en denken? Ga ik met Hem om? En heb ik

mijzelf overgegeven aan zijn wil en zijn plan voor mijn leven?

Het meest kostbare

Dat is veel om over na te denken. Maar het krijgt allemaal vorm en wordt duidelijk, als je begint met

regelmatig, het liefst dagelijks, tijd voor Hem te nemen. (1) Je tijd is misschien wel het meest kostbare

dat je Hem kunt geven. Want die is beperkt! Er komt een einde aan. En dan?

Lees over het doel van je leven op aarde:

‘Het doel van je leven’. Klik:

     (http://kommm.nl/pages/echt-leven/het-doel-van-je-leven.php).

En over Gods bestemming voor jou voor de eeuwigheid:

‘Waar ga je heen?’ Klik:

(http://kommm.nl/pages/echt-leven/waar-ga-je-heen.php),

‘Feest’. Klik:

(http://kommm.nl/pages/echt-leven/feest.php),

‘Wat echt leven is - 1’ Klik:

(http://kommm.nl/pages/echt-leven/wat-echt-leven-is-1.php).

En vooral het boek:‘Komt de christen voor Gods Troon?’ Klik:

http://kommm.nl/pages/boeken/komt-de-christen-voor-gods-troon.php

(dit is een link).

Hierin wordt duidelijk uitgelegd welke toekomst je tegemoet gaat en wat je eindbestemming is.
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Uit de Bijbel:

(1) Psalm 105:4.

Vraagt naar de HEER en zijn sterkte,

zoekt zijn aangezicht bestendig.
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